
OPENHEID

Tegenover God

Als je iets verkeerd hebt
gedaan, belijd het eerlijk aan
de Heere God. En aan elkaar.

Hij wil je vergeven. 
Durf er voor uit te komen wat

de Heere God wil. 
De Heere God kent ons

helemaal en Hij is altijd bij
jou. (Ps 139)

God spreekt de waarheid en
bedriegt ons nooit. 

Tegenover elkaar

Zeg wat je ziet, zeg het op een
vriendelijke manier. 

We spreken altijd de waarheid.
Geef je fouten eerlijk toe.

Iedereen is anders, 
daar kunnen we 

samen over praten. 
We spreken vriendelijk over

elkaar en roddelen niet.
Doet iemand iets verkeerd,

bespreek dat eerst 
met die persoon. 

  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, 
dat Hij ons de zonden vergeve, 

en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1 : 9

    Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn
gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; 
en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139 : 23, 24


