
Tegenover God

We laten zien dat we de
Heere God liefhebben,

doordat we ons houden 
aan de geboden die God 

gegeven heeft. 
We gedragen ons eerbiedig als

we met de dingen van de
Heere God bezig zijn.
We spreken eerbiedig 
over de Heere God. 

We vloeken niet.

Tegenover elkaar

We gaan goed met anderen om.
Ook als ze anders zijn of

denken dan wij.
We spreken vriendelijk 
met en over elkaar. 

We groeten elkaar als we
binnenkomen en weggaan. 

We zijn beleefd tegen
volwassenen die in of rond de

school zijn. 
Zeg ik stop, dan houdt de

ander op.

RESPECT

  Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij
liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden.

Johannes 14 : 21

    Alle dingen dan, die u wilt, dat u de mensen zouden doen, 
doet u hun ook alzo. Mattheüs 7 : 12a


