
Tegenover God

De Heere God is een veilige
Schuilplaats. Bij Hem kun je

altijd terecht. 
Wie de Heere God liefheeft,

heeft ook de naaste lief.
We zijn als zondaar welkom

bij de Heere God 
De Heere Jezus zegt: leer van
Mij dat Ik zachtmoedig ben

en nederig van hart. Bid of je
op Hem mag (gaan) lijken.

Tegenover elkaar

We zien anderen. 
We helpen elkaar. 

We zijn blij met wat anderen
voor ons doen.

 Behandel een ander zoals je
zelf behandeld wilt worden.
Zorg dat iemand zich fijn en

veilig voelt bij jou. 
Voelt iemand zich niet veilig?
Vertel het een volwassene die

je vertrouwt. 

ZORGZAAMHEID

  De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren.
De liefde is niet afgunstig, zij zoekt zichzelf niet, 

zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.1 Korinthe 13 : 4, 5

    Hebt elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde; 
met eer de één de ander voorgaande. Romeinen 12 : 10


